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PREEKBEURTEN EN COLLECTEN 
 
   4 februari:  10.00 uur: Ds. A.A.S. ten Kate; Bergen op Zoom 
 1e collecte: WERELDDIACONAAT 
 2e collecte: Onderhoud 
 3e collecte: Zending 
 KOFFIE DRINKEN NA DE DIENST 
 
11 februari: 10.00 uur: Ds. M. v.d. Zwaag 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 3e collecte: Diaconie 
 
18 februari: 10.00 uur: Ds. J. de Bie; ’s Gravenpolder 
 Viering H.A. in de kring.  
 Avondmaalscollecte: Voedselbank 
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud 
 3e collecte: Projecten 40dgn tijd 
 
25 februari: 10.00 uur: Ds. C. Vonck; Brasschaat 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 3e collecte: Projecten 40 dgn. tijd 
 
28 februari: BIDDAG. 19.00uur: Ds. W. Vermeulen; Bergen op Zoom 
 Collecte: Kerk 
 
  3 maart: 10.00 uur: Ds. A van Rooijen; Noordeloos 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 3e collecte: Projecten 40dgn. tijd 
 KOFFIEDRINKEN NA DE DIENST 
   
10 maart: Ds. T. Bouman; Papendrecht 
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud 
 3e collecte: Projecten 40 dgn. tijd 
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KERKBLAD 
Vanwege vakantie zal het volgende kerkblad verschijnen in de week 
van 3 t/m 10 maart. Kopij graag uiterlijk zaterdag 2 maart. 
Met vriendelijke groet, Anneke 
 
VAN DE DOMINEE 
 
Leven met verlies 
Begin januari heb ik de Winterschool van het Contextueel Pastoraat 
gevolgd, met als thema “Leven met verlies”. Contextuele therapie is 
een methode die ontwikkeld is door de Hongaars-Amerikaanse 
psychiater Ivan Boszormenyi-Nagy. Het meest raakte mij het 
onderdeel ‘Chronische rouw’ waar sprake van is bij een chronische 
ziekte. De rouw is chronisch, omdat je er steeds opnieuw mee 
geconfronteerd wordt op scharniermomenten in het leven. Er is vaak 
verlies van privacy en autonomie. Je bent overgeleverd aan de zorg 
van anderen. Chronisch zieke mensen ervaren een kloof tussen de 
wereld van de zieken en die van de gezonden. In de wereld van de 
zieken treffen ze lotgenoten, in die van de gezonden bondgenoten. 
Het is belangrijk om ons bewust te zijn van die kloof en daar niet te 
snel aan voorbij te gaan. Met deze cursus hoop ik nog meer 
toegerust te zijn als pastor. 
 
Ter gedachtenis 
Op vrijdag 12 januari is Ger Bouman overleden, echtgenoot van 
Anna Bouman – van den Bos. In oktober mocht hij 100 jaar worden. 
Een gezegende leeftijd, waarvan de laatste jaren moeilijk waren, 
omdat hij nagenoeg blind was en gebonden aan bed. Uiteindelijk 
kreeg hij een longontsteking. Al die tijd heeft zijn vrouw hem liefdevol 
verzorgd, al was en is ook haar gezondheid niet optimaal. Wat fijn 
dat hij tot het eind thuis kon blijven. Het afscheid van Ger was op 
donderdag 18 januari in besloten kring. We leven mee met Anna en 
bidden om troost, bemoediging en kracht. 
 
Pastoraat 
Een paar weken geleden was ik bij Bram en Coby Quist in 
Steenbergen. Ze heeft de laatste tijd kuren achter de rug die 
verbetering moeten brengen in haar klachten vanwege de ziekte van 
Lyme die ze tientallen jaren geleden heeft opgelopen. Het lichaam 
moet het nu weer zelf oppakken, maar dat heeft tijd nodig. Hopelijk 
knapt ze de komende maanden op. Verder zijn er zorgen over 
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diverse gemeenteleden, van wie de gezondheid achteruit gaat. We 
mogen als levende getuigen van onze liefhebbende God vol warmte 
en aandacht om deze mensen en hun families heen staan. 
 
Vakantie 
Van 4 t/m 10 maart hoop ik mijn eerste vakantieweek van 2024 op te 
nemen. Op dit moment heb ik dat nog niet geregeld, maar voor 
vervanging zal gezorgd worden. 
 
Hartelijke groet, ds. Marina van der Zwaag. 
 
VAN DE KERKRENTMEESTERS 
 
Kerkbalans 
U heeft inmiddels allemaal de brief voor actie Kerkbalans 2024 
ontvangen. De eerste formulieren zijn ook al weer retour ontvangen. 
De vrijwilligers komen bij u aan de deur (of zijn inmiddels geweest) 
om de toezegging op te halen. Heeft u de vrijwilliger gemist? U kunt 
de toezegging in de envelop bezorgen op Sluisweg 18 of uw 
toezegging doorgeven per email. 
Een aantal leden heeft de brief via de post ontvangen. Helaas zijn 
we vergeten de antwoordenveloppe bij te sluiten. Heeft u uw 
toezegging nog niet opgestuurd, het mag ook per email 
naar penningmeester.gk.ajp@gmail.com  
 
Kerkblad 
Het abonnementsgeld voor het (papieren) kerkblad van € 10 kan 
weer overgemaakt worden op de bankrekening van de kerk. Wilt u 
het kerkblad niet meer op papier ontvangen, laat het ons weten! 
 
BEDANKT. 
 
Beste mensen, 
Na het overlijden van mijn man Ger heb ik heel veel medeleven 
ondervonden. 
Daar heb ik veel steun aan. 
Daarom wil ik iedereen heel hartelijk bedanken. 
Lieve groeten, 
Anna Bouman-van den Bos 
 
 

mailto:penningmeester.gk.ajp@gmail.com
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VANUIT DE KERKENRAAD 
Op 18 januari jl. heeft de kerkenraad vergaderd in de consistorie. 
Irene opende de vergadering met een mooi stuk tekst over de 
verwoestende storm op hun erf en in het dorp in februari 2022. Het 
was hartverwarmend hoeveel hulp er toen is geboden om alle puin 
op te ruimen. 
Op 19 januari is de jeugd weer bij elkaar geweest voor een 
bijeenkomst. Het was een leuke avond waar 5 jongeren aanwezig 
waren. De jeugdsoos organiseert dit jaar ook een uitje naar de EO-
jongeren dag op 1 juni in Ahoy. Dit jaar is het de bedoeling dat dit 
evenement gezamenlijk wordt georganiseerd met andere kerken. 
Hele mooie dag toegewenst! 
We blikken terug op de Advent periode en Kerst diensten. De 
kindernevendienst had een mooi project. Er is weer veel werk verzet. 
Vooral voor het optreden tijdens de eerste Kerstdag. De musical was 
mooi en de kinderen, de voorlezers en de leidsters hebben een hele 
mooie uitvoering laten zien. Iedereen hartelijk dank voor de inzet.. 
We zullen iedere maand evalueren of het handen schudden weer 
kan worden voortgezet. Voorlopig zitten er nog heel wat virussen in 
de lucht. Hierdoor geven we nog geen handen en collecteren we bij 
de uitgang. 
We behandelen de ingekomen post. 
-Op 24 januari is er een Classisvergadering geweest in Den Bosch. 
-Op 7 februari is er een informatieavond over Dabarwerk. 
 Er hopen 2 mensen van onze gemeente naar toe gaan. Vindt u het 
echter ook interessant en lijkt het u wat om hier deel van uit te 
maken? Neem dan contact op met de scriba, want tot nu toe hebben 
wij geen vast aanspreekpunt voor het Dabarwerk. 
-Op 9 april wordt er een Ringvergadering georganiseerd in de 
Hervormde Kerk in Steenbergen, met als onderwerp “Armoede”. 
-Er is een aanvraag gedaan namens de school “het Kompas”. Ze 
zouden graag een schoolkerkdienst organiseren. Onze eigen 
dominee zal hier haar medewerking aan verlenen. 
De gemaakte notulen van de gemeenteavond (15 november) zijn 
besproken. Ze moeten nog wat aangepast worden en komen 
volgende vergadering weer op de agenda. 
In elk kerkblad wordt een stukje “Vanuit de Gemeente” geschreven. 
Voorheen deed Ds van het Maalpad dit altijd. Toen hij ons had 
verlaten werd het afwisselend geschreven door de ouderlingen. 
Doordat we nu weer een eigen predikant hebben, zal zij dit stuk in 
het kerkblad voor haar rekening nemen. 
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Het College van Kerkrentmeesters heeft afgelopen tijd de 
Kerkbalans weer rondgebracht. 
De kerkklok is en blijft een puntje van aandacht. Hij loopt nog steeds 
niet gelijk, en hier is weer actie op ondernomen. 
Aan het einde van de vergadering sluiten we af met het zingen van 
lied 79, alle verzen. 
Agenda: 
18 februari: H.A. in de kring 
28 februari: Biddag 
3 maart: Koffie drinken 
6 maart: Contactpersonenoverleg 
21 maart: Kerkenraadsvergadering 
28 maart: Paasviering 60 plussers 
31 maart: Pasen 
Met vriendelijke groeten, van de kerkenraad. 
 
ROOSTERS 
 Oppasdienst Kindernevendienst 
  4 februari Erna Fanny 
11 februari Judith Fanny start paasproject 
18 februari Leontine Mariella 
25 februari Cora Heleen 
  3 maart Sylvia Natalie 
10 maart Babette en Annemiek Fanny 
 
KERKTAXI 
 
   4-2  Bram en Coby 
 11-2   Rien                  Voor info over de kerktaxi kunt u tot 
 18-2   Sylvia             zaterdagavond bellen naar Sylvia Reijngoudt  
 25-2   Sjaak              tel. 0167 573717  of 06 28755011 
   3-3   Bram en Coby 
 10-3   Martijn en Joke 
 
BLOEMEN IN DE KERK 
 
In februari hoopt Rita die te verzorgen, in maart Joke 
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JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG 
 
09-02-1948.Mevr.M.Dieleman-v.d.Reest.Plataanstraat 15.4675AW 

                                                                                 St-Ph. 
21-02-1937.Mevr.P. Boudeling-den Hartog. Steintjeskreek 6.4675RZ 

                                                                                          A.J.P 
23-02-1932.Dhr. I.G. de Jager.Gebr.Delhezstr.1.4651ZW 
                                                                                     Steenbergen 
23-02-1954.Mevr.M Nell-Otto.Langeweg 62.4675RM A.J.P.                                                                                      
 
Deze jarigen en ook alle anderen die deze maand hun verjaardag 
vieren: alle goeds en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar 
toegewenst. Een gezellige verjaardag gewenst. 

 
EO-JONGERENDAG  2024 
Zaterdag 1 juni zal het weer EO-Jongerendag zijn in de Ahoy. 
We hopen hier dit jaar met de jongeren vanaf 12 jaar heen te gaan 
en met elkaar een hele mooie dag te kunnen beleven. 
We willen het dit jaar gezamenlijk organiseren met andere kerken. 
Zo kunnen we ook andere jongeren leren kennen en met elkaar een 
gezellig uitstapje maken naar de Ahoy. Ook hopen we voor een 
leuke afsluiting van de dag te zorgen, dus……zorg dat je erbij bent! 
Jij kunt niet gemist worden 
De verkoop van de kaartjes is al gestart dus geef je snel op! 
Je kunt je opgeven t/m vrijdag 16 februari. 
 
Jullie kunnen je aanmelden bij: 
Daniël Bardelmeijer/ Tel: 0683046972 of email : 
d.bardelmeijer@outlook.com 
Of Irene Boudeling/ Tel: 0630294595 
 
Hoi kinderen t/m 12 jaar, 

Ik wil jullie uitnodigen om te komen zwemmen op 

vrijdagmiddag 9 februari  vanaf 15.30 uur tot 17.00 uur. 

Er wordt een bijdrage van € 2,50, meer mag natuurlijk ook,  
gevraagd, opbrengst is bestemd voor het jeugdwerk van onze kerk.               
Dus heb je tijd en zin, geef het aan mij door. 

Groet, Wendy (Hogeweg 2) 06 23272455 
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Van de ZWO-groep  
Wij vragen uw aandacht en voorbede voor het werk van Kerk in 

Actie en hun/onze partners in binnen- en buitenland.  

Deze keer vragen we uw aandacht voor het volgende:  

Bid voor Nigeria na een zwarte Kerst  

  
Achtergrondinformatie.   

kerst 2023 staat onder Nigeriaanse christenen bekend als 'zwarte 

Kerst'. Op kerstavond zijn meer dan 20 dorpen aangevallen in 

Bokkos in de Plateau Staat in midden Nigeria. Er vielen ruim 200 

doden: mannen, vrouwen en kinderen. In deze dorpen wonen met 

name boeren, waarvan de meeste christen zijn.  

De dorpen en het omliggend landbouwgebied zijn verwoest. Voordat 

de ruim 4 uur durende aanval begon, waren de dorpen gewaarschuwd 

en veiligheidsdiensten gebeld. Helaas zijn de veiligheidsdiensten niet 

in actie gekomen. In dit gebied vallen rondtrekkende herders vaker 

boeren in hun dorpen aan. De herders willen meer grond krijgen waar 

hun vee kan grazen. Klimaatverandering verergert het tekort aan 

vruchtbare grond. Ook politieke, etnische en religieuze verschillen 

spelen een grote rol, aangezien de herders voornamelijk islamitische 

Fulani zijn en de boeren vooral christelijk.   

  

Gebed.   

Goede God,   

Kerst is een feest van licht, maar Nigeria herinnert zich een zwarte 

Kerst in 2023. Wij bidden voor uw troost voor hen die het nu zo hard 

nodig hebben. Heer, wees nabij en kom met uw vrede. Wij bidden 

voor uw bescherming, juist daar waar aardse bescherming niet 

voldoende is. Wees aanwezig in de angst en in het verdriet, en vervul 

hen met de hoop, die wij in U mogen vinden.  

Amen  

de ZWO-groep  
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KIJKJE BIJ HET KIND 

PAASPROJECT 2024: 

KIEZEN VOOR VERTROUWEN 

Marcus                                                            
We lezen dit jaar in de Lijdenstijd uit de 
oudste beschrijving van leven en werk 
van ‘Jezus Christus, de Zoon van God’ 
(Mc. 1:1), het bijbelboek Marcus. Het 
Koninkrijk van God komt dichtbij door wie 
Jezus is, door wat Hij zegt en doet. Het Koninkrijk waarin het leven 
weer goed wordt. Gaaf, zoals God het heeft bedoeld en gemaakt. 
Mensen kregen dat zelf niet voor elkaar. Ze deden (en doen nog 
steeds) God en elkaar veel verdriet en pijn. Daarom stuurde God zijn 
Zoon naar de aarde: Jezus heeft oneindige liefde voor ons en de 
macht en kracht van God. 
We lezen tot Pasen over allerlei gebeurtenissen uit zijn leven. Het is 
de bedoeling dat wij goed kijken en luisteren. We kunnen voor ons 
geloof veel van Gods Zoon leren, net als zijn discipelen die drie jaar 
lang met Hem meegaan. Ze waren zo enthousiast toen ze Hem 
ontmoetten, dat ze zomaar hun werk en hun thuis achter zich lieten. 
Op weg naar de heerlijke toekomst die Jezus hun belooft.                       
Een juiste keuze?                                                                           
Sommige dagen met Jezus zijn prachtig. Ze zien dat hun Heer 
wonderen doet om te onderstrepen dat Gods woorden waar zijn. Hij 
houdt van mensen en wil niets liever dan hen gelukkig maken. Nee, 
niet dat Jezus alleen zegt wat de mensen graag horen willen, Hij eist 
dat ze hun leven aan God wijden en gehoorzaam doen wat Hij zegt. 
Langzamerhand beginnen ze te geloven dat hun Meester de 
Messias is, de Redder die door God is beloofd. En vele Joden doen 
dat ook. Jezus is succesvol en heeft veel bewonderaars.                                 
Tegelijk waardeert niet iedereen Jezus, omdat Hij in alles luistert 
naar zijn hemelse Vader. Iedere dag weer. Vooral de Farizeeën en 
Schriftgeleerden hebben grote moeite met Jezus. Als Jezus zegt dat 
zij Hem zullen bedreigen en doden, zie je de twijfel toeslaan bij de 
leerlingen? Is Jezus wel wie Hij zegt te zijn? Klopt zijn verhaal wel? 
Kunnen ze Hem wel vertrouwen? Kun je Redder zijn als je 
tegenstanders sterker lijken? Gods Verlosser moet toch een winnaar 
zijn? Die twijfel blijft en groeit totdat het Pasen wordt. 
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Wat kiezen wij?                                                                                
Door de Bijbel worden ook wij leerlingen van Jezus. Hij vraagt ons 
Hem te volgen, te leven zoals Hij. Niet onszelf centraal zetten, maar 
vertrouwen op God. Ook wij moeten een antwoord geven of we in 
Gods Zoon willen geloven. We bewonderen Jezus, die trouw en 
gehoorzaam blijft, maar begrijpen de twijfelende discipelen zo goed. 
Jezus vertrouwen, geloven in de komst van Gods Koninkrijk is niet 
zo makkelijk. Zo gaan we op weg naar Pasen, biddend of God ons 
daarbij wil helpen:                                                                                                   
Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind                                                 
dat heel de levensweg slechts in U richting vindt.                                                             
Als mij de moed ontbreekt om door te gaan,                                            
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.                                                     
Heer, toon mij uw plan; maak door uw Geest bekend                                              
hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt.                                                
Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef,                                                           
toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft.                                  
(Hemelhoog 420: 1 en 4) 

11 februari: Wie is Jezus? (Marcus 8:27- 9: 1)                                        
Jezus leeft dichtbij God. Hij is een profeet met grote woorden, grote 
daden en groot gezag. Iemand van wie je alleen maar kunt dromen. 
Wat brengt Hij een geluk in de levens van mensen met zijn wijze 
lessen en liefdevolle hulp! Dat vinden de mensen: Jezus is net 
Johannes de Doper 
of Elia. Dan stelt 
Jezus zijn leerlingen 
de vraag: wie ben Ik? 
Petrus weet het: de 
Messias. Als Jezus 
uitlegt dat de 
Messias moet lijden 
en sterven en na drie 
dagen opstaan, 
protesteert Petrus. 
Dat klopt niet, Jezus. Zo kan God niet zijn! Jezus reageert fel: als je 
dat volhoudt, ben je Gods vijand. Weet Ik het niet beter dan jij? 
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18 februari: Even rusten in Gods licht (Marcus 9:2-13)              
Lijden, sterven en opstaan uit 
de dood. Dat is het aardse 
leven van Jezus. Jezus 
protesteert daar niet tegen, 
maar doet gehoorzaam wat zijn 
Vader in de hemel Hem vraagt. 
Zo zal Hij overwinnen, maar 
wat is het moeilijk. Op een 
hoge berg ontmoet Jezus 
Mozes en Elia, die van Hem 
hebben getuigd. En Hij hoort 
Gods stem: ‘Jij bent mijn Zoon, 
Ik hou van jou. Wat Jij zegt is 
betrouwbaar’. Met nieuwe 
kracht gaat Jezus zijn lijden 
tegemoet. Een paar leerlingen mogen erbij zijn op de berg. Ook zij 
krijgen nieuwe moed, om Jezus te blijven vertrouwen, hoe het ook 
verder zal gaan.                                                                                   
25 februari: De beste leerling van Jezus? (Marcus 10:35-43)            
Jezus is op weg naar Jeruzalem. Daar zullen de hogepriesters en 
schriftgeleerden Hem laten doden. Zijn leerlingen volgen Hem; ze 
blijven God trouw. Jakobus en Johannes vinden dat zij dat het beste 
doen. Ze hebben er recht op om de ereplaatsen te krijgen als Jezus 
eenmaal Koning is van hemel en aarde. Jullie overschatten jezelf, 
zegt Jezus. Kunnen jullie lijden en sterven zoals Ik? Nee, jullie 
kunnen Mij volgen, meemaken wat gebeurt en ervan getuigen. Dat is 
al zwaar genoeg. 
Mijn leerling zijn is 
Gods liefde 
ontvangen en 
daarmee de ander 
dienen. Als je zo 
klein durft te zijn 
ben je voor God de 
grootste.Heer, wijs 
mij uw weg en leid 
mij als een kind dat 
heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
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3 maart: Koning in Jeruzalem (Marcus 11:1-10) 

De mensen verwachten dat Jezus de Romeinen zal verjagen en 
vrede brengt. God zal door Hem redding brengen. Daarom juichen 
ze, als Hij Jeruzalem binnenrijdt om Pasen te gaan vieren. Jezus wil 
geen machtig vorst zijn. Daarom rijdt Hij op een ezel, een eenvoudig 
lastdier. Jezus’ macht is nederigheid, vertrouwen op zijn Vader en 
doen wat Hij vraagt. Zoals de profeten namens God hebben 
voorzegd. 
Nu legt iedereen enthousiast de rode loper voor Jezus uit,. Ze 
juichen terecht voor de Messias, God heeft Hem gestuurd om hun 
Koning te zijn. Maar zullen Hem blijven steunen als Hij uitgeschakeld 
lijkt te worden. Als God alles heel anders laat verlopen dan zij in 
gedachten 
hebben?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GETELDE COLLECTEN op 3 januari 
 
                                  Cash                Bonnen          Totaal 
Onderhoudsfonds € 187,85 € 192,50 € 380,35 
Kerstzangdienst 380,97 91,00 471,97 
½ kinderen i.d.knel 
½ Onkosten 
Kinderen in de knel 109,70 57,50 167,20 
Diaconie 102,46 140,00 242,46 
Kerk 82,82 112,50 195,32 
Zending (deur) 40,36 80,50 120,86 
Oliebollen 160,00  160,00 
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Februari 2022 
Sterk was de storm, klein zijn wij: 
In een oogwenk, een moment  
werd onze schuur verwoest. 
Kwam het dorp om in onze rommel. 
En ‘door ons’ de kerk fors kapot. 
Goddank: geen mens of dier verloren. 
Toen: opruimen, aanpakken, herbouwen. 
Zo veel hulp ontvangen: Dank dank dank 
  
Daarom: tijd voor een toast,  
op zaterdag 17 februari  2024 
Tussen 15:30 en 17:30 uur in de nieuwe 
schuur 
                                    Gert-Jan & Irene 
                                                                               
Geen cadeaus- een gift voor de kerk wordt gewaardeerd 
 

Geref.kerk Anna Jacobapolder                         

NL40 RABO 0353 4001 14                                             
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Naam ……………………………………………………………….. 
Adres ……………………………………………………………….. 
Telefoon ……………………………………………………………  
 
 
Uw bestelling:  
 
…………blauwe kaarten: € 0,50 per bon = € 10 per kaart  
…………groene kaarten: € 1,00 per bon = € 20 per kaart  
…………oranje kaarten:  € 2,00 per bon = € 40 per kaart  
 
 
 
 
Datum:                                            Handtekening: 
 
 
 
 

 
 
 
 


